
Hey! 

Mijn naam is Willem, ik ben 24 jaar oud en woon in Nijmegen. Dit seizoen ben ik nieuw in 
de haven, en ik stel mezelf graag even aan jullie voor. 

Ik studeer momenteel Automotive Engineering en ben in mijn vrije tijd graag actief op het 
water — Momenteel vooral nog met windsurfen. Daarnaast sleutel ik graag aan auto’s en 
werk ik als kok bij pannenkoekenrestaurant De Duivelsberg. 

Mijn liefde voor zeilen begon al op jonge leeftijd: mijn ouders hadden vroeger een 
kajuitzeilboot op de Grevelingen, waar we vaak in de weekenden mee gingen varen. Na 
hun scheiding is de boot helaas verkocht, en sindsdien heb ik niet veel meer gezeild. Alle 
tips zijn dus van harte welkom! 

Twee jaar geleden begon ik met windsurfen, en sindsdien begon het weer te kriebelen 
om een eigen zeilboot te kopen. Dat is inmiddels gelukt, en ik kijk ernaar uit om weer het 
water op te gaan — en om jullie allemaal te ontmoeten in de haven. 

Tot snel! 

Willem 

 



 


