
Hallo allemaal, 

Bij deze willen wij ons graag even voorstellen aan jullie. 

Wij zijn Paul en Froukje Verbruggen en samen met onze kinderen 

Guusje (14jaar) en Ties (12 jaar) wonen we alweer een hele tijd in 

het mooie Grave. Ik werk als projectmanager bij een mooie firma in 

constructie en machinebouw en Froukje werkt enthousiast als docent Zorg en welzijn 

(verpleegkunde). 

De watersport trekt ons al jaren naar het water en na een aantal jaartjes op de wachtlijst 

zijn we heel blij dat we nu vanuit onze eigen haven uit mogen varen. We zien al veel 

bekende gezichten bij de vereniging en we kijken er naar uit om ook de overige leden te 

leren kennen.  

Onze zoon Ties is trots dat hij met zijn rubberboot ook een mooie plaats heeft op de kade en 

is als jonge kapitein op het water verstandig en enthousiast.  

We willen iedereen hartelijk bedanken die ons wegwijs hebben gemaakt op het mooie 

terrein van de haven en we hopen op mooie dagen op het water en een gezellig samenzijn 

op deze mooie vereniging.  

 

Tot snel en de hartelijke groeten van ons. 

 

 

 

 

 

 


