
Beste clubleden van WSV de Stuw, 

 

Bij deze stel ik me graag aan jullie voor als nieuw lid van de watersportvereniging. 

Ik ben Marcel Peters 63 jaar en woon in Mill,  

Ik werk momenteel nog 4 halve dagen als acupuncturist en psychosomatisch fysiotherapeut en heb 

derhalve veel vrije tijd om mijn hobby’s te beoefenen. Vandaar dat ik nu ook weer begonnen ben met 

varen. Ik heb veel op de windsurfplank gestaan in mijn jeugd, verschillende keren gezeild, maar dat 

mag geen naam hebben. Ik ben dus een beginnen de zeiler momenteel. Mochten jullie mij bezig zien 

en tips of adviezen hebben, graag ! 

 

Naast zeilen maak ik ook Ierse muziek in de band Reel to Real, waar we regelmatig mee optreden: 

 

En ga ik graag op avontuur met mijn defender, of maak iets met mijn kettingzaag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben wie ik nu ben, ik maak graag een praatje met je! 

Hartelijke groet,  Marcel 

 

 


