Het is zaterdagochtend 10 juni en op de haven is het al een gezellige drukte met de
deelnemers aan het clubweekend. Het belooft een gezellig weekend te worden en zeker de
weersverwachting draagt zijn steentje bij. Sterker nog, het belooft erg warm te worden. Na
nog een bakje koffie en het afruimen van de tafels worden omstreeks 10.00 uur de motoren
gestart. Tenminste, van de meeste boten. De Zwaluw van Inge en Marcel weigert dienst en is
met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen. Besloten wordt om maar bij de familie Carpaij
op te stappen om toch af te kunnen reizen naar de Kraaijenbergse Plassen waar de
evenementencommissie, Mirjam, Peter en Walter, ons op zal vangen.

Zo vertrokken 8 boten en 17 personen richting Cuijk waar bij aankomst, de lunch al op ons
wacht. Aangekomen in Cuijk en horende van het startprobleem van de Zwaluw, was Kees
Kamp direct bereid om met Marcel terug te rijden naar Grave om het euvel op te lossen.
Uiteraard lukte dit Kees en zo kon ook Marcel, zij het iets later, alsnog de tocht naar de Kraaij
maken. Wat zouden we toch zijn zonder Kees!!

Kanoén in Mook

Na de lunch wordt er om 13.00 uur opgestapt
op de pont van David van der Steen. Davis is
bereid gevonden om ons van wsv de
Kraaijenbergse plassen over te varen naar de
Dolfijn in Mook alwaar de kano’s op ons liggen
te wachten. Helaas voor de organisatie zijn er
maar 7 deelnemers die hun roeikunsten willen
vertonen. Met de rest op het terras wordt er
door de die-hards vertrokken voor een tocht
die toch 2 uur duurt en die ons bij terugkomst inwrijven dat wij toch echt iets hadden gemist.
Om 16.30 uur is David weer paraat om ons terug te brengen naar de Kraaij. Met een grote
boem-boem box aan boord en hele gezellige Nederlandstalige muziek, is het een heel
gezellige tocht terug.

BBQ

Na het uitstapje naar de Mookerplas is het een moment om op te frissen en ons klaar te
maken voor de BBQ-avond. Om 18.00 uur zit iedereen aan de schaduwrijke tafels en zijn de
kolen heet genoeg om het vlees van slager van de Heuvel te ontvangen. Ook is het leuk dat
Sam en Annemarie nog aansluiten. Onder deskundig vakmanschap van Kees Kamp wordt het



vlees gegaard en verspreid over de tafels. Daarbij
de heerlijke salades en een verkoelend drankje,
maakt dat het een erg gezellige avond wordt.
Enige hilariteit alom bij het presenteren van de
corveelijst. Van eenieder wordt verwacht om zijn
of haar steentje bij te dragen om daarmee de
evenementencommissie deels te ontlasten.
Helemaal prima en een goed initiatief wat over
het weekend prima heeft gewerkt.

De zondag

Het ontbijt staat klaar om 09.00 uur. Ook dit is weer prima verzorgd en ook hier is de
stemming weer opperbest! Er wordt heerlijk ontbeten en de gebakken eitjes van Walter
vinden gretig aftrek. Om 09.30 uur neemt Jaimy het woord en maakt de teams bekend voor
de jeu de boules competitie die om 10.00 uur gaat starten. Vluchten is hierbij geen optie
omdat iedereen is ingedeeld.

Als iedereen zich, soms schoorvoetend en mokkend,
richting het wedstijdveld begeeft en de eerste teams zijn
gestart slaat de stemming om in puur fanatisme. Er wordt
op het scherpst van de snede gestreden en iedereen leeft
mee en waar nodig wordt nog fanatieker (na)gemeten en
bepaalt of beoordelingen wel de juiste zijn. Uiteindelijk
wordt er om 12.15 uur door de wedstrijdcommissie
besloten om een einde te maken aan de wedstrijd omdat
de lunch al is geserveerd. ¢
Na enig rekenwerk kan de balans worden opgemaakt en blijkt het team bestaande uit Kees
Kamp, Roland Mooren en Joop Dijt als winnaar uit de bus

te komen. Er wordt hun een passende prijs uitgereikt.

Na het bijna standaard broodje knak komt er een einde
aan een heel gezellig clubweekend en wordt er rustig aan
de terugreis naar Grave aangevangen. Ook op ons eigen
terras wordt er nog, onder het genot van een drankje, met
veel plezier teruggekeken op een zeer geslaagd
evenement.

Bedankt!

Namens de deelnemers willen wij Mirjam, Walter, Peter, Jaimy en Inge bedanken voor de
organisatie en kijken wij alweer uit naar het clubweekend voor volgend jaar! Het was TOP!!

Alle foto’s zijn geplaatst op de fotosite.



Een deelnemer



