
Hallo allemaal! 

Ik wil me graag bij jullie voorstellen, ik ben Rik Roelofs en ik ben sinds kort lid van WSV de 

Stuw. Ik ben 26 jaar oud en ik woon al mijn hele leven in de Stoof in Grave. Momenteel nog 

bij mijn ouders, maar mijn vriendin Annika van der Venne en ik zijn langzaam ook op zoek 

naar een eigen plekje in Grave! 

In het dagelijks leven ben ik vrachtwagenchauffeur bij van Sambeek transport in Escharen. Ik 

vervoer voornamelijk stenen en andere bouwmaterialen. Voordat ik de vrachtwagen op ben 

gegaan, heb ik een HBO studie gevolgd en afgerond. Ik ben afgestudeerd in Logistics 

Engineering aan de Fontys hogescholen in Venlo, maar omdat mijn passie altijd bij de 

vrachtwagens lag, wilde ik die droom graag eerst achterna gaan. 

Ongeveer vier jaar geleden ben ik voor het eerst aangestoken met het watersport virus door 

mede lid Tim Oosterlaak, een van mijn goede vrienden! Een jaar daarna heb ik mijn eerste 

eigen kleine motorbootje gekocht, waarmee ik een jaar heb geproefd van het hebben van 

een eigen boot. Ik vond het zo leuk dat ik graag iets groters wilde en ben ik mijn vaarbewijs 

gaan halen. Later verkocht Tim zijn boot en heb ik die van hem overgenomen, vele van jullie 

zal mijn Bayliner dan ook bekend voorkomen! Deze heeft al eerder in de haven gelegen.  

Ik weet van mezelf dat ik altijd nog kan leren en ik sta dan ook open voor tips en eventueel 

hulp van mede leden mocht dat nodig zijn. Andersom ben ik ook bereid zoveel mogelijk mijn 

hulp aan te bieden waar dat gevraagd wordt! 

Ik ben erg blij dat ik een plekje in de haven heb weten te bemachtigen, zo kan ik mijn hobby 

toegankelijker maken, genieten van meer vaaruren en gezelligheid en nog meer ervaring op 

doen!  

Tot snel in de haven!  

 

 


