Mogen wij ons aan u voorstellen?
Leo van Hulst en Lisette Wijdeveld.

Wij kregen, na jaren op de wachtlijst te
hebben gestaan, een ligplaats voor onze
boot in de jachthaven van Grave foege-
kend. Wij varen een polyester kajuitzeil-
jachtje, een Poolse Clever-23. Leo zeilt
z'n hele leven al en zijn 1st wedstrijd-
bekertje is gehaald bij de Blauwe
Wimpelwedstrijd van De Stuw, 16 m?, in
1958. Vanaf 1955 liggend bij de wsv Maas
en Waal te Heumen.

Ook Lisette is een verwoed zeilster haar hele leven al en de eerste wedstrijdbeker is
ook gehaald bij De Stuw, kleine BM, in 1964. Ze lag er jarenlang als lid van De Stuw met
haar man met verschillende zeilboten totdat de JH van M&W in 1969 geopend werd.

Sinds de Nieuwjaarsreceptie 2016 bij de wsv M&W hebben wij verkering en een LAT-
relatie. De 3 kinderen van Leo en ook de drie van Lisette zijn de 50 gepasseerd en gaan
hun eigen weg.

We zijn beide nog erg actief met zeer veel interesses al zijn we inmiddels de 80 jaar
gepasseerd. De jaarlijks lange vaarvakantie naar Zeeland staat weer gepland. Water-
sport is nog steeds voor ons een erg belangrijk iets en we doen veel aan allerlei activi-
teiten van de vereniging mee. Grave heeft altijd al een bijzondere plaats in ons hart
gehad en we zien het dan ook helemaal zitten hier. Tot spoedig ziens!



